
Slovakije
De Karpaten

Toegangsgelden inbegrepen

Nederlandstalige Slovakijekenner

9 Daagse

Van 30 juni  tot 8 juli 2024 

€ 1.615 vol pension
tot en met 1 april 2024

€ 1.665
vanaf 2 april 2024

Toeslag:
Eénpersoonskamer: € 220

Referentienummer: 24ASK06SLOV



Onze mening:

Cultuur

Natuur

Fysiek

Hotel

MET AUDIOGIDS

We reizen naar een minder bekende streek in Midden-Europa die ons een waaier aan Unesco-
bezienswaardigheden en onvergetelijke natuurtaferelen biedt. We verblijven in een uitstekend
viersterrenhotel. Onze Nederlandstalige begeleider heeft een kwarteeuw in Slovakije gewoond en gewerkt.
Hij brengt ons in vervoering op ontdekkingstocht door verschillende Nationale Parken. De gezellige
restaurantjes, lokale folklore en gevarieerde uitstappen maken van deze reis een harmonieus geheel.

Dag 1

De Belgische en Duitse snelwegen voeren ons naar het overnachtingshotel.

Dag 2

We rijden door het Wienerwald naar Bratislava voor het middagmaal. De hoofdstad van Slovakije wordt
bevloeid door de Donau. We bezoeken de gezellige historische binnenstad met o.a. het Nationaal Theater, de
hoofdzetel van de Slovaakse Filharmonie, het Primatiaal Paleis en de St.-Maartenskathedraal. We rijden
van de Kleine naar de Witte Karpaten en door de vallei van de Waagrivier. Trenčín, de Europese culturele
hoofdstad 2026, wordt volledig gedomineerd door de imposante burcht.

Dag 3

Na het ontbijt rijden we via een heel mooie weg door de Karpaten langs middeleeuwse burchtruïnes. We
bezoeken de grootste houten evangelische kerk van het land in Hronsek. We nemen het middagmaal in het
fotogenieke kader van het bergmeer Štrbské Pleso in het Nationaal Park van de Hoge Tatra. Nadien rijden
we naar de voet van het Nationaal Park Slovaaks Paradijs. Het bestaat uit karstplateaus, diep ingesneden
canyons en kloven met overweldigende watervallen. We verblijven in een centraal gelegen hotel.



Dag 4

Vandaag krijgen we drie Unesco-hoogtepunten gepresenteerd. We starten met het middeleeuws stadje
Levoča. In de Sint-Jacobskerk staat het grootste houten gotische altaar in Europa. Aan de grootste
middeleeuwse burchtruïne van Centraal-Europa stoppen we even voor de foto. De fresco’s van Zehra
dateren al uit de 14de eeuw. Sommige daarvan zijn pas tijdens een restauratieproject van 1956 tot 1959
ontdekt. ´s Avonds wordt het heel sfeervol tijdens onze zigeuneravond in een typisch rovershol: vlammend
aperitiefje, menu, wijn en live-zigeunermuziek inbegrepen.

Dag 5

Vandaag beleven we een folkloristische verrassing in een bergdorpje van de Hoge Tatra.  We genieten volop
van de spetterende vlottentocht op de Dunajec. We varen dwars door het Nationaal Park van Pieniny.
Bergbewoners in folkloristische kledij besturen de houten vlotten. Ze tonen je van op het water de steile
wanden en de rotsachtige kloof van de Dunajec. In een berghut wordt ons een heerlijke goulash picknick
geserveerd. De maaltijd wordt vergezeld door Goralenmuziek die zich kenmerkt door zang en gebruik van
strijkers.

DAG 6

Poprad is de belangrijkste toegangspoort tot de Hoge Tatra. De meeste bezienswaardigheden bevinden zich
rond het spoelvormig Námestie svätého Egídiaplein, omgeven door overwegend barokke en
classicistische burgerhuizen. Te midden de 'spoel' staat de Egidiuskerk. We beschikken vrij over onze tijd
om deze te gaan ontdekken. We genieten volop van de natuur met een treintochtje naar de bergkam van
Hrebienok in het Nationaal Park van de Hoge Tatra. Een goed bewegwijzerde wandeling voert ons naar de
mooiste watervallen van dit gebied. Precies de wijdsheid en de fotogenieke omgeving maken de waterval zo
mooi.

Dag 7

In het Nationaal Park van het Slovaaks Paradijs bezoeken we de grootste ijsgrotten van Europa. De ijsgrot
is pas in 1870 ontdekt en al snel open gesteld voor het publiek. Via de dikke ijswanden dalen we af naar de
sprookjesachtige ruimtes waar we de unieke ijsformaties bewonderen. We rijden door het gebied van de
oudste goud-, koper-, en zilvermijnen van Europa. 's Avonds beleven we een heuse Slovaakse
barbecueavond in het bos, muzikale verrassing inbegrepen. Voor overnachting keren we terug naar
Trenčín. 



DAG 8

We rijden naar de Kleine Karpaten en als afsluiter genieten we van een waar ganzenfestijn. 
Dit traditioneel gerecht is heel populair bij de Slovaken en wordt vooral tijdens bepaalde feestdagen of
speciale gelegenheden geserveerd. 
Na dit lekkere middagmaal rijden we via Oostenrijk naar ons overnachtingshotel. 

Dag 9

Via Duitse snelwegen rijden we terug naar Moorslede. 

Inbegrepen

Alle vermelde toegangsgelden: toegang Evangelische Kerk, volksmuseum Ždiar, altaar in Levoča,
de ijsgrotten, de fresco's van Zehra, folkloristische verrassing, zigeuneravond, barbecueavond,
treintje naar de watervallen en vlottentocht 

Noodnummer:
+32 472 992 323

Roeselaarsestraat 163b/c
8890 Moorslede

Tel: +32 51 77 74 16
info@reizenpatteeuw.be

Maandag - Vrijdag
09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
Zaterdag
09u00 - 12u00
Zon- en feestdagen gesloten

Meer info over wat er precies is inbegrepen kunt u vinden onder de rubriek Praktische info op onze website
of bij de infopagina in de brochure.


