
In het spoor van de Bourgondiërs
naar het boek van Bart Van Loo

Alle middagmalen inbegrepen

4 Daagse

Van 18 oktober  tot 21 oktober 2024 

€ 675 vol pension
tot en met 2 mei 2024

€ 725 vol pension
vanaf 3 mei 2024

€ 75
Eénpersoonskamer

Minimum aantal deelnemers: 20

Referentienummer: 24AFR10BOUR



Onze mening:

Cultuur

Natuur

Fysiek

MET AUDIOGIDS

Ooit behoorden wij met Vlaanderen en de Nederlanden tot het machtige rijk van de Bourgondiërs. De
historie van Filips de Schone, Jan zonder Vrees en anderen hebben ons laten dromen van die gouden eeuw.
Tijdens deze reis stappen we in de voetsporen van deze Bourgondische heersers. Een stuk geschiedenis
komt tot leven in het hart van wat je meteen ook een culinaire topregio kan noemen. Bourgondisch
genieten is de boodschap tijdens deze vierdaagse. 

Dag 1

We rijden op deze ochtend meteen naar het hart van Bourgondië. Dijon, stad van de mosterd en peperkoek,
maar ook de hoofdstad waar de Bourgondische hertogen hun macht lieten zien. We trekken richting de
binnenstad van Dijon. In hun oude Paleis staan we bij het graf van Filips de Stoute en Jan zonder Vrees. Net
buiten de stad was het klooster van Champmol met zijn Mozesput, een ander bolwerk van de
Bourgondische macht.

Dag 2

We trekken naar het zuiden van Bourgondië richting de abdij van Cluny. De orde van Cluny speelde een
bijzondere rol in de verspreiding van het geloof in Europa. Hoewel er van de abdij nog maar een stuk rest na
de revoluties, is het een imposant bouwwerk met heel wat bijzondere verhalen.
Na de middag en een passage langs de stad van de Bressekip, keren we een stukje terug om het kasteel te
bezoeken dat Margaretha van Male cadeau kreeg toen ze hertogin van Bourgondië werd.

Dag 3

Autun is de thuisstad van kanselier Rolin. Van daaruit gaat het naar het Hospices de Beaune en het stadje
Beaune. Dit overbekende bouwwerk werd besteld door de Bourgondische kanselier om na de rampzalige
hongersnoden, de armen, ouderen, pelgrims enz. de nodige zorg te verlenen. We staan verwonderd bij het
opvallende pannendak en voor het meesterwerk van Rogier van der Weyden. Op de terugweg rijden we
langs een paar legendarische plaatsjes langs de Bourgondische wijnroute. Nuits-Saint-Georges, Clos de
Vougeot, … uiteraard kan een proeverij op een dergelijk château niet ontbreken.



Dag 4

Diep in het binnenland van Bourgondië maken we een passage langs het Canal de Bourgogne. Een deel
van de rijkdom van de Bourgondische hertogen vond zijn oorsprong in de ijzermijnen van de regio. We
rijden via Montbard en zijn ijzererts, richting het pittoreske Flavigny-sur-Ozerain. Daarna vatten we de
terugreis naar Vlaanderen terug aan.

Inbegrepen

Alle maaltijden vanaf het middagmaal eerste dag tot het middagmaal laatste dag

Noodnummer:
+32 472 992 323

Roeselaarsestraat 163b/c
8890 Moorslede

Tel: +32 51 77 74 16
info@reizenpatteeuw.be

Maandag - Vrijdag
09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
Zaterdag
09u00 - 12u00
Zon- en feestdagen gesloten

Meer info over wat er precies is inbegrepen kunt u vinden onder de rubriek Praktische info op onze website
of bij de infopagina in de brochure.


