
Hoogtepunten van Frankrijk
Alle middagmalen inbegrepen

Culinaire verrassingen

12 Daagse

Van 2 oktober  tot 13 oktober 2024 

€ 1.975 per persoon vol pension
tot en met 2 mei 2024

€ 2.025 per persoon vol pension
vanaf 3 mei 2024

Toeslag:
Eénpersoonskamer: € 415

Minimum aantal deelnemers: 20

Referentienummer: 24AFR10TOUR

Hotel

Op deze reis slapen we in verschillende hotels. Hotellijst te bekomen op
kantoor.



Onze mening:

Cultuur

Natuur

Fysiek

Hotel

Wandelreis moeilijkheidsgraad

MET AUDIOGIDS

Wekenlang spreekt men over de Tour de France. Ieder jaar toont men prachtige TV-beelden van de streek
waar deze voorbijkomt. Frankrijk heeft werkelijk alles om een ronde van de hoogtepunten te maken met een
autocar. Net zoals de renners in de Tour de France trekken we langs de mooiste landschappen. Onderweg is
er van alles te doen, er is zelfs een gele trui te verdienen en ook de bolletjestrui krijgt een plaatsje. Mooie
streken en steden, gastronomie, goed weer: kortom men kan er leven als God in Frankrijk gedurende twaalf
dagen.

DAG 1: MOORSLEDE - AVRANCHES

We rijden richting Normandië. Na de koffiestop gaat het richting Honfleur. Dit oud zeeroversnest met zijn
houten kerk en schilderachtig haventje is één van de charmantste plaatsjes in Normandië. Wij degusteren
ook een calvados, de godendrank van deze streek. Na het middagmaal trekken wij verder naar de
landingsplaatsen van deze regio, ruim 70 jaar terug had hier “de grote landing” plaats. Ons hotel ligt op
de grens tussen Normandië en Bretagne. We besluiten onze eerste dag met een menu ‘fruits de mer’.

DAG 2: AVRANCHES - AURAY

De Mont-Saint-Michel, het wonder van het westen genoemd, mag zeker niet ontbreken op het programma.
Na het ontdekken van deze mysterieuze berg en het middagmaal reizen wij verder door Bretagne om de
prehistorische stenen van Carnac te zien. Zijn het versteende soldaten of is het een kalender? Wie zal het
zeggen? Avondmaal en logies in Auray. 

DAG 3: AURAY - BORDEAUX

Wij verlaten Bretagne en trekken de Vendée binnen. Rond Guérande, een prachtig ommuurd middeleeuws
stadje, liggen er zoutpannen. Alles draait hier rond dit witte goud. In St.-Nazaire, de grootste
constructiehaven voor oceaanreuzen, ontdekken wij de voormalige Duitse duikboothaven. In een sublieme
reconstructie van een pakketboot uit de jaren 1900 toont men hoe zo’n reis verliep. Schitterend! Verder
trekken we richting de Charente voor avondmaal en logies. 



DAG 4: BORDEAUX - LOURDES

Na het ontbijt bezoeken wij de stad Bordeaux, met zijn kaaien, zijn maritieme beurs, zijn pittoreske
straatjes en zijn majestueuze fontein van de Girondins. Alles draait hier rond wijn: stapelhuizen, beurzen, …
In de buurt liggen de bekendste wijngebieden zoals Pomerol, St. Emilion, Margaux, Sauternes, … In de
namiddag is er tijd voor een wijndegustatie. We rijden doorheen de Landes waar we halt houden bij een
bijzonder kapelletje, het Chapelle des Cyclistes. Van daaruit rijden we naar Lourdes. 

DAG 5: LOURDES

Lourdes moet niet voorgesteld worden. In de voormiddag is er de mogelijkheid om deel te nemen aan
diverse activiteiten in en om de heiligdommen ter plaatse. Na de middag vertrekken we voor een rit via Luz-
Saint-Sauveur naar de top van de legendarische Tourmalet. Wie dat wenst kan ook een rustdagje in
Lourdes inplannnen. 

DAG 6: LOURDES - GRUISSAN

We vertrekken uit Lourdes richting Carcassonne, een middeleeuws stadje. De dubbele ommuring, de
gerestaureerde citadel en het middeleeuwse karakter maken van dit bezoek één van de toppers van deze
reis. Het Canal du Midi verbindt de Middellandse Zee met de Atlantische Oceaan. Dit kanaal wordt enkel
nog gebruikt voor pleziervaarten. In de omgeving van Béziers maakt men gebruik van een serie
opeenvolgende oude sluizen. We vervolgen onze ronde met overnachting aan de Middellandse Zee. 

DAG 7: GRUISSAN - CÔTE D'AZUR

Deze morgen arriveert het peloton in de Camargue. Per boot ontdekken wij dit landschap. Cowboys,
zwarte koeien en witte paarden bevolken deze Rhônedelta. Het middagmaal volgt tijdens een boottocht op
de moerassen van Aigues-Mortes. Na het bekijken van de roze flamingo’s gaat het verder naar de Côte
d’Azur. 

DAG 8: CÔTE D'AZUR

Via Cannes en Nice vervolgen wij onze ronde naar Monaco. Dit prinsdom, gelegen op een rots, straalt
rijkdom en prestige uit, de aflossing van de wacht bij het prinselijk paleis is een afspraak die we niet
mogen missen. In de omgeving van Monaco ligt St.-Paul-de-Vence. Artiesten en toeristen hebben dit
ommuurde stadje al jaren geleden ontdekt. De wandeling in het oude plaatsje is een verademing. Daarna
rijden we terug naar St.-Aygulf. 



DAG 9: CÔTE D'AZUR - UZES

Op onze weg naar de Provence beklimmen wij eerst de Mont Ventoux. Tom Simpson stierf tijdens de
beklimming van deze berg. Wij houden halt aan zijn monument. Na de maaltijd op de Mont Ventoux
bezoeken we Avignon, bekend om zijn liedje over de brug. Deze ommuurde stad van de pausen verdient
zeker onze aandacht.

DAG 10: UZES - MACON

In de voormiddag houden wij halt in het hertogdom Uzès. Daarna staat een prachtig stukje natuur op het
programma, Les Gorges de l’Ardeche. Iets helemaal anders! We volgen de loop van de rivier die zich een
weg gebaand heeft door het rotsachtig landschap. Op verschillende plaatsen zijn belvédères aangelegd
waar men een prachtig zicht heeft op dit natuurfenomeen. Stops zijn uiteraard voorzien zodat je heel wat
foto’s kunt maken van dit adembenemende natuurmonument. Dit beschermd natuurgebied is het paradijs
voor watersportliefhebbers. Heel wat mensen komen hier de rivier afvaren per kano of zwemmen in het
prachtige kader van de Pont d’Arc. In de namiddag rijden we verder via Lyon richting de Bourgondiëstreek. 

DAG 11: MACON - TROYES

Op onze terugweg naar het noorden gaan we Louis de Funès achterna in het beroemde Hospices de
Beaune, waar we het meesterwerk van een Vlaamse schilder bewonderen. Dijon, bekend voor zijn mosterd
en peperkoek, was ooit de hoofdstad van Vlaanderen. Het Bourgondische karakter in een wirwar van
straatjes en 17de-eeuwse gebouwen, is in deze stad overal terug te vinden. Nadien verlaten wij Bourgondië
om naar Troyes te rijden. Avondmaal en logies.

DAG 12: TROYES - MOORSLEDE

De laatste dag brengt ons een culinair moment met een tocht langs de champagnevelden, een heerlijk
middagmaal en een laatste bezoekje aan de kathedraal van Reims, waar ooit Frankrijk werd gedoopt. Het
plein voor de kathedraal is ook de plaats waar het eindpodium van onze Ronde van Frankrijk staat. 

Inbegrepen

Gevarieerde regionale maaltijden
Alle middagmalen



Opgelet!

Vermelden bij inschrijving als u geen fruits de mer wenst

Noodnummer:
+32 472 992 323

Roeselaarsestraat 163b/c
8890 Moorslede

Tel: +32 51 77 74 16
info@reizenpatteeuw.be

Maandag - Vrijdag
09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
Zaterdag
09u00 - 12u00
Zon- en feestdagen gesloten

Meer info over wat er precies is inbegrepen kunt u vinden onder de rubriek Praktische info op onze website
of bij de infopagina in de brochure.


