
De Zilverroute van Madrid naar
Sevilla

Exclusieve reis

Overnachting in een parador

Unieke route

Begeleiding door een Spanje-specialist



9 Daagse Zilverroute

Van 20 september  tot 28 september
2021 

€ 1.695 per persoon vol pension
tot 15 maart 2021

€ 1.720 per persoon vol pension

Toeslag:
Eénpersoonskamer: € 325

Minimum aantal deelnemers: 20

Referentienummer: 21VES09ZILV

Hotel

Op deze reis slapen we in verschillende hotels. Hotellijst te bekomen op
kantoor.



Onze mening:

Cultuur       

Natuur       

Fysiek       

Hotel       

Wandelreis moeilijkheidsgraad       

MET AUDIOGIDS

Ettelijke kilometers costa’s, Madrid, Barcelona… Dat is Spanje. Maar Spanje is zo veel meer. Neem
bijvoorbeeld de pareltjes van stadjes, dorpjes en landschappen die uitgesmeerd liggen aan de Zilverroute,
de historische “Via de la Plata”. We rijden niet met de autocar naar dit diepe, verre Spanje, maar vliegen
naar Madrid van waaruit een heerlijke ontdekkingstocht start richting zuiden. De reis zal eindigen in het
mooie Sevilla, van waaruit we weer het vliegtuig nemen naar huis. Onderweg flirten we met de historische “
Via de la Plata”, de Romeinse “Zilverroute”, 1 000 km lang die Sevilla al meer dan 2 000 jaar met Gijón
verbindt en waar heel die tijd goederen, legers, kudden schapen, conquistadores en ook pelgrims
gepasseerd zijn. Qua temperatuur is het er “10 meses un cielo, 2 meses un infierno” (hemels gedurende
10 maanden, een hel gedurende de maanden juli en augustus). Aangenaam in de septembermaand dus, het
moment van onze reis. We ontdekken Madrid, Toledo en zijn voornaamste schilder, El Greco, het prachtig
ommuurde Avila, de (ook voor veel Spanjaarden) ongekende regio Extremadura, Yuste, waar Keizer Karel
stierf en begraven werd, Jarandilla en La Vera. Via het middeleeuwse Cáceres zakken we af naar Mérida,
de “Romeinse hoofdstad van Spanje”. Via Almendralejo duiken we in een belangrijke wijnzone, vooraleer het
middeleeuwse Zafra aan te snijden. Zijn parador en plazas zijn adembenemend.

DAG 1: Moorslede - Madrid - Toledo

Vertrek met de autocar vanuit Moorslede naar Zaventem. We nemen het vliegtuig richting Madrid. Tijdens
een rondrit doorheen de magnifieke Spaanse hoofdstad passeren we de grote indrukwekkende monumentale
bouwwerken, adembenemende architectuur en het Palacio Real. Daarna rijden we naar Toledo dat hoog
uittorent boven de Taag. Daar blijven we logeren, als koningen in de vroegere “koninklijke stad”.

DAG 2: Toledo - Avila

In de voormiddag nemen we Domenikos Theotokopoulos onder de loep, de belangrijkste Toledaan. Hij werd
in Spanje “El Greco” (de Griek) genoemd omdat hij op Kreta geboren werd. Toledo is één van de
belangrijkste historische steden van Spanje en was eeuwenlang hoofdstad van Spanje, vooraleer deze eer
Madrid te beurt viel. Daarna bezoeken we Avila, de stad van de “grote Tereze”, terwijl Teresa van Lisieux
“het kleine Treesje” is. In het oog springend is vooral de middeleeuwse romaanse ommuring die tot
op vandaag volledig én intact gebleven is. Niet toevallig behoort het middeleeuws historisch centrum
van het stadje tot het Werelderfgoed van de UNESCO. In deze omgeving overnachten we.



DAG 3: Avila - Jarandilla de la Vera

De derde dag brengt ons naar Extremadura, de regio die, aangedrukt tegen de Portugese grens,  anderhalf
keer zo groot als België is en slechts 1 miljoen inwoners herbergt. We duiken de streek La Vera in, bekend
om zijn tabaksbouw en zijn “pimentón” (paprikapoeder). Ons eerste bezoek is het prachtige klooster van
San Jéronimo de Yuste waar Keizer Karel zijn laatste dagen van zijn leven verbleef. Daarna reizen we
verder naar Garganta la Olla, één van de mooiste dorpjes van de vallei die op een Olla (ketel) lijkt. In Jaraiz
de la Vera ontdekken we hoe paprikapoeder gemaakt wordt. Overnachting in de Parador van Jarandilla.
Een hoogtepunt! In dit paleis verbleef Keizer Karel eerst enige tijd toen zijn toekomstig logement in Yuste,
een steenworp verder, nog niet klaar was.

DAG 4: Jarandilla de la Vera - Mérida

Vandaag staat Cáceres op het menu. Het oude, ommuurde stadsgedeelte is zo uit de middeleeuwen geknipt.
Statige herenhuizen, paleizen en romantische plekjes begeleiden onze wandeling in een site die al sinds jaar
en dag tot het Werelderfgoed van de UNESCO behoort. 70 km dieper ligt Mérida, de hoofdstad van de
autonome regio. In deze stad naar de Romeinse keizer Augustus genaamd overnachten we, maar niet
vooraleer de Romeinse resten van meer dan 2 000 jaar geleden gezien te hebben: zijn Romeinse brug, het
Romeins Theater en Amfitheater, de Poort van Diana, zijn Parador en het stemmige Plaza Mayor.
Extremadura was een land van conquistadores. Vroeger was het een heel arme streek. Velen gingen dan
ook hun geluk in Zuid-Amerika beproeven. Vandaar dat heel wat ontdekkingsreizigers er een stad stichtten
die ze naar de naam van hun stad van afkomst doopten.

DAG 5: Mérida - Zafra

We kuieren nog even in het heerlijke Mérida rond en wat later ontdekken we in de streek van Almendralejo
de rijke Extremeense wijnen, onder meer de Tentudía, een naam die verwijst naar heldhaftige momenten uit
de Reconquista tegen de Moren, toen op miraculeuze wijze de dag bleef voortbestaan en de zon bleef
schijnen, zodat de Moren, totaal verrast, het onderspit moesten delven. In de namiddag brengen we een
bezoek aan een familiaal wijnbedrijf die al meer dan 5 generaties wijn maakt van een uitstekende kwaliteit.
Na het proeven van een glaasje wit en rood vervolgen we de Zilverroute in zuidelijke richting en komen
aan in Zafra. We ontdekken in het lieflijke stadje zijn Plaza Chica, Plaza Grande en kasteel-parador. In
de omgeving van Zafra overnachten we.



DAG 6: Zafra - Los Romeros - Jerez de la Frontera

Meer en meer rijden we de grote “dehesa” binnen. Het betreft de onmetelijke vlaktes vol eikenbomen en
we maken kennis met de belangrijkste bewoners ervan. We hebben het over de cerdo Ibérico, het zwart
“Iberisch varkentje” dat een heerlijk buitenleventje leidt en ons onder meer de overheerlijke ‘jamón
Ibérico’ (Iberische ham) bezorgt. Monesterio en Jabugo zijn hier de smakende hoofdsteden van en klinken
als klokken in de ‘jamónwereld’. We bezoeken een boerderij waar uitgelegd wordt hoe men aan deze
delicatessen komt. Natuurlijk is er een degustatie voorzien. Na het middageten duiken we de regio
Andalucía binnen en bezoeken we het “Mijnpark van Riotinto” (Provincie Huelva). Het wordt beschouwd
als één van de oudste mijnbouwgebieden in de hele wereld.

DAG 7: Jerez de la Frontera - Sevilla

Wie Jerez de la Frontera zegt, denkt aan volgend vierluik dat deze grote stad van ongeveer 200
000 inwoners wereldbekend gemaakt heeft. Jerez is niet alleen de wieg van de flamenco -
misschien ontmoeten we er Lola Flores -, maar eveneens van de sherry en van het «Andalusisch
raspaard». Begin mei wordt er bovendien ook de fameuze "Gran Premio Español de Motociclismo"
gereden. Wij van onze kant zullen het in deze charmante maar monumentale stad rustiger houden.
Ook veiliger, met een bezoek aan de magnifieke stad, aan zijn "Escuela Real Andaluza del Arte Ecuestre" (
Koninklijke Andalusische Rijschool) en een bezoek aan een sherry-bodega, inclusief proeverij. In de
namiddag richten we onze pijlen op Arcos de la Frontera, één van de meest fameuze pareltjes binnen de
"pueblos blancos" (witte dorpen) met zijn hele smalle straatjes, witte huisjes, rijke geschiedenis,...Na Arcos
reizen we verder naar Sevilla, waar we overnachten in de hoofdstad van Andalucía.

DAG 8: Sevilla

Vandaag ontdekken we Sevilla, de economische hoofdstad van het Spaanse rijk in de 16de eeuw en nog
altijd de belangrijkste stad van Zuid-Spanje op vele gebieden. Sevilla wordt ook beschouwd als de
geboorteplaats van de Spaanse dans- en muziekstijl Flamenco. Onze gids toont ons één van de oudste
steden van Spanje met zijn vele barokke gebouwen. De kathedraal met de Giraldatoren (Moorse
klokkentoren), de Alcazar, zijn tuinen en de verblijfplaats van de koninklijke familie als ze in Sevilla zijn, het
Pilatushuis en het kwartier van Santa Cruz zijn enkele bijzondere bezienswaardigheden.

DAG 9: Sevilla - Moorslede

Afhankelijk van de vluchturen staat nog een bezoek aan het Plaza d’España op het programma, in 1929
ontworpen voor de “Iberisch-Amerikaanse tentoonstelling” door Aníbal González in Art Deco en in namaak
Mudejarstijl. Het ligt midden in het Parque de Maria Luisa. Het wordt geflankeerd door een prachtig
gebouw met aan de twee uiteinden een hoge toren en ervoor een kunstmatig meer. Bijzonder aan het
gebouw is de zuilengang met een maquette van iedere Spaanse provincie met daaronder een bankje in
bijpassende stijl. Door het park verspreid vind je nog verschillende gebouwen die overgebleven zijn van de
Wereldtentoonstelling. Daarna nemen we vanuit Sevilla de terugvlucht naar Zaventem en verlaten we de
Zilverroute. We zijn inmiddels geen zilveren, maar wel een gouden ervaring rijker. Aansluitend transfer met
autocar naar Moorslede.



Inbegrepen

Alle vermelde bezoeken en toegangsgelden zoals beschreven in het programma
Wijn inbegrepen tijdens de maaltijden

Niet inbegrepen

Facultatieve uitstappen

Noodnummer:
+32 472 992 323

Roeselaarsestraat 163b/c
8890 Moorslede

Tel: +32 51 77 74 16
info@reizenpatteeuw.be

Maandag - Vrijdag
09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
Zaterdag
09u00 - 12u00
Zon- en feestdagen gesloten

Meer info over wat er precies is inbegrepen kunt u vinden onder de rubriek Praktische info op onze website
of bij de infopagina in de brochure.


