
Citytrip Rome
De eeuwige stad

Half pension



4 Daagse

Van 8 mei  tot 11 mei 2024 

€ 999 per persoon in half pension
Tot en met 8 januari

€ 1.045 in half pension
Vanaf 9 januari

Toeslag:
Eénpersoonskamer: € 140

Minimum aantal deelnemers: 20
Maximum aantal deelnemers: 24

Referentienummer: 24VIT05ROME

Hotel

Hotel American Palace Eur

Het historische Hotel American Palace Eur ligt op slechts 50 meter
van het metrostation Laurentina. Het hotel heeft een mooie, met
bomen omzoomde binnenplaats, ideaal om te ontspannen onder het
genot van een uitstekend drankje.

Alle kamers van het American Palace zijn voorzien van elegant
houten meubilair, airconditioning, satelliet-tv en een eigen
badkamer met douche en haardroger. Het American Palace is goed
bereikbaar met de stadsmetro, waarmee je snel station Termini in
Rome kunt bereiken.



Onze mening:

Cultuur       

Natuur       

Fysiek       

Hotel       

MET AUDIOGIDS

De prachtige hoofdstad Rome, de eeuwige stad met een enorme rijkdom aan historische gebouwen, steegjes
en pleinen met mooie fonteinen. De stad die op iedere bezoeker grote indrukken nalaat. Wie droomt er niet
van een bezoek aan Vaticaanstad en de audiëntie van de paus op het immense Sint-Pietersplein voor de
basiliek mee te maken. Laat je overdonderen door de grootsheid en de pracht van de Vaticaanse musea, de
Sixtijnse Kapel, het historische en romantische Rome.

DAG 1

Na de transfer naar de luchthaven van Zaventem, nemen we de vlucht naar Rome Fiumicino, en vandaar is
er een transfer naar ons hotel. Na het inchecken nemen we tijd om te lunchen.
We nemen de metro richting Piazza Barberini om dan via het Quirinaal (het presidentieel paleis) naar de
beroemde Fontana di Trevi te stappen. Daarna gaan we het prachtige, ronde Pantheon met de oculus
bezichtigen. We bewonderen het olifantje van Bernini aan de kerk Santa Maria Sopra Minerva (met een
beeld van Michelangelo) en dan gaat het richting Piazza Colonna, met het politieke hart van Rome: het
Italiaans Parlement aan het plein Monte Citorio. Via de meest exclusieve winkelstraat van Rome krijgen we
een uniek zicht op de Spaanse Trappen. We eindigen aan de Piazza del Popolo, het immense historische
plein waar de Romeinen oudejaar vieren.
We nemen de metro en nemen ons avondmaal in het hotel.

DAG 2

We nemen de metro om uit te stappen aan het beroemde Colosseum. Iets hoger ligt de kerk San Pietro in
Vincoli, met het Mozesbeeld van Michelangelo. We steken het Forum Romanum over om de Joodse wijk en
het Teatro Marcello te bezoeken.
 We zien aan Piazza Venezia het indrukwekkende monument Vittorio Emanuele II tevoorschijn komen.
Daarna beklimmen we het Capitool (Campidoglio) om het mooie plein van Michelangelo te bewonderen en
kunnen we een blik werpen op het Forum Romanum.
 Na de lunch keren we 2 000 jaar terug in de tijd en zien we in het Forum Romanum waar Julius Caesar de
scepter zwaaide. Het Colosseum zelf staat deze namiddag op het programma. We verdiepen ons in hoe
vroeger een dagje ‘brood en spelen’ verliep. We bewonderen ook de triomfboog van keizer Constantijn.
 We nemen het avondmaal in een Romeins restaurant.



DAG 3

We bezoeken de Campo de’ Fiori waar elke voormiddag markt gehouden wordt. We trekken ook naar Piazza
Navona, het gezellige ovalen plein, waar de prachtige vierstromenfontein van Bernini staat. Vervolgens
wandelen we via langs Castel Sant’Angelo (de imposante Engelenburcht) naar het Sint-Pietersplein in
Vaticaanstad.
De namiddag staat in het teken van dit pauselijke ministaatje, het Vaticaan.  We bezoeken de rijke
Vaticaanse musea met als hoogtepunt de Sixtijnse Kapel. We bezichtigen ook het Sint-Pietersplein en de
Sint-Pietersbasiliek, met de Pietà en de koepel van  Michelangelo, het baldakijn van Bernini, het beeld van
de H. Petrus, en nog zo veel meer. 
We sluiten onze avond af met een maaltijd in een typisch Romeins restaurant.

DAG 4

We nemen de metro tot aan het Circo Massimo. We zien nog de vorm van het stadion waarop de Romeinen
hun wagenrennen hielden. Als de tijd het ons toelaat bezoeken we ook Il Giardino degli Aranci, de
sinaasappeltuin van Rome.
Van hieruit stappen we via de Bocca della Verità naar Trastevere, de gezelligste wijk van Rome (met vrij
lunchmoment).
Dan wordt het stilaan tijd om de metro naar ons hotel te nemen voor de transfer naar de luchthaven en de
terugvlucht naar Zaventem, waar de autocar ons opwacht voor de terugreis naar Moorslede.

Niet inbegrepen

• Toegangsgelden & metroticketten

Opgelet!

Half pension

Volgorde van bezoeken kan nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma



Noodnummer:
+32 472 992 323

Roeselaarsestraat 163b/c
8890 Moorslede

Tel: +32 51 77 74 16
info@reizenpatteeuw.be

Maandag - Vrijdag
09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
Zaterdag
09u00 - 12u00
Zon- en feestdagen gesloten

Meer info over wat er precies is inbegrepen kunt u vinden onder de rubriek Praktische info op onze website
of bij de infopagina in de brochure.


